
Lied 

Niemand komt hier vrij van het kwade,  
niemand gaat hier straks weer vrijuit.  
Niemand teveel, niemand te weinig,  
niemand te groot, niemand te klein.  
Dit wordt gespeeld in woord en gebaar  
tot ooit en overal wij leven met elkaar 
  
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt. 
Kom naar ons toe, leer ons te leven 
help ons te zien wat niemand vraagt. 
Tijd om te geven, kans om te zijn 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn.  
  

We brengen de kruisjes  
van onze overledenen vooraan  
  
Welkom + kruisteken  
 

Gebed om nabijheid  
Heer, ook wij aarzelen en twijfelen vaak, 
want vóór alles willen we harde bewijzen  
in handen hebben, en geloven  
kan niet onder die noemer worden geklasseerd. 
Wij durven ons niet zomaar op uw Woord  
aan U toevertrouwen. 

Anders 
denken                  

en 
doen ! 
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Christus, zoals uw leerlingen  
zijn ook wij dikwijls bang  
voor de mogelijke kritiek van anderen. 
Wij durven er vaak niet voor uitkomen  
dat we volgelingen van U zijn. 
Wij zoeken hier uw aangezicht… 
 

Heer, Gij hebt uw Zoon Jezus  
mens laten worden om ons te laten zien  
hoezeer Gij ons liefhebt, om te tonen  
dat de dood niet het laatste woord heeft  
en dat geven doet leven. 
Een Blijde Boodschap, 
maar de enthousiaste verkondiging ervan  
in ons dagdagelijkse leven 
staat vaak op een laag pitje. 
Wij zoeken hier uw aangezicht… 
 

Barmhartige en liefdevolle God, 
vergeef ons onze kleingelovigheid 
en neem ons bij de hand 
om echte, overtuigde christenen te worden. 
Amen. 
 
Lofprijzing  

Gebed   
Goede God,  
net als de leerlingen van Jezus  
willen we gezegend door uw vrede  
op weg gaan. 
Wij bidden U dat wij meer en meer  



mogen geloven en vertrouwen  
dat Hij leeft en met ons meegaat.  
Ook al hebben wij Hem nooit gezien. 
Dat vragen wij door Jezus, uw Zoon  
en onze Heer. Amen.   
 
Inleiding op de lezingen  
In de eerste lezing krijgen we een beeld geschetst 
van hoe de eerste volgers van Christus leefden.  
In eensgezindheid zoals Hij het hen  
had voorgedaan. 
Het evangelie toont ons hoe de Heilige Geest  
de apostelen, uiteindelijk ook Thomas,  
kracht geeft om te geloven. 
 
Lezing  Handelingen 2,42-47 
 
Moment voor de kinderen / Evangelie  
Joh., 20, 19-31  
 
Jezus ik denk aan jou 
Jezus ik spreek over jou                                    
Jezus ik hou van jou  
 
Aanleren + duiding bij lied:  
Vernieuw Gij mij o eeuwig licht   

Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt                            
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig Licht,  
van aangezicht tot aangezicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geloofsbelijdenis   
Thomas erkende in Jezus zijn Heer en zijn God. 
Laten wij samen datzelfde geloof uitspreken. 
 
Ik geloof dat het leven mij geschonken werd 
door God, onze Vader, Bron van liefde. 
Ik geloof dat ik geroepen ben 
om mee te werken aan een toekomst 
die voor elke mens menswaardig is. 
Ik geloof in die uitzonderlijke Mens 
die niet geleefd heeft voor Zichzelf. 
Ik geloof in die Mens 
die wij kennen als Zoon van mensen 
en Zoon van God, 
die een ereplaats gaf aan mensen 
die over het hoofd werden gezien. 
Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 
als wij in zijn naam samen zijn 
en wij elkaar levenskansen geven. 
Ik geloof dat zijn Geest 
ons telkens weer aanspoort 
om naar elkaar om te zien 
en zo mensen te worden met en voor elkaar. 
Ik geloof dat ons leven 
niet zal eindigen in het zinloze niets, 
maar dat wij eens zullen leven 
bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. 
Amen. 
 
Voorbeden  
God, alles wat ons samenbrengt,                  
alles wat ons ter harte gaat 
vertrouwen wij u toe: 
 
Bidden we voor nuchtere en kritische mensen. 
Dat zij ons verhinderen om al te snel te juichen 
en ons eraan herinneren dat,  
indien de Blijde Boodschap van de Heer 
werkelijkheid wil worden in deze wereld, 
wij onze handen uit de mouwen moeten steken 
en onze handen moeten uitsteken 
naar de gewonde en gekwetste mensen  
om ons heen.  



Bidden we voor de optimisten-van-nature, 
die dwars door alle duisternis heen, 
de horizon zien oplichten met het licht  
van een nieuwe dag. 
Dat zij ons verhinderen  
zo geobsedeerd te worden 
door het lijden en het onrecht, 
dat we onze ogen ervoor sluiten 
omdat we er wanhopig van worden. 
Moge zij niet vluchten in dromen, 
maar hun optimisme blijven hooghouden 
als een lichtje in de duisternis. 
   

God van leven en licht… 
  
Bidden we voor de leiders  
van Kerken en volkeren. 
Dat zij de velen die aan hun  
verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd 
mogen leiden op een weg  
naar vrede en welzijn. 
   

God van leven en licht… 
 
Bidden we voor allen 
die door onrecht, ziekte of oorlog gekraakt zijn. 
Dat ook voor hen nieuw leven en verrijzenis 
mag aanbreken. 
We bidden voor hen van wie we afscheid 
moesten nemen (…). 
   

God van leven en licht… 
 
Bidden we voor onszelf. 
Dat er in ons een gezond evenwicht  
mag groeien 
tussen kritisch denken en gelovig vertrouwen, 
zodat we geloofwaardige getuigen kunnen zijn 
van de Verrezen Heer. 
  

God van leven en licht… 
 
Wij bidden in stilte  
voor al onze eigen heel persoonlijke intenties … 
 
Offerande 
Delen van wat we hebben om 
onze geloofsgemeenschap  
mee te dragen. Dank. 
Je kan zelf het bedrag  
aanpassen in de app  
 
 
Bidden bij brood van Leven 
God, onze Vader,  
Gij die ons allen heel nabij wilt zijn  
in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon, 
wij danken U uit de grond van ons hart. 



 Wij danken U om het licht  
dat Jezus ons nog steeds geeft,  
om zijn liefde voor ons allen, 
om de zorg voor arme  
en uitgesloten mensen, 
om de hartelijke gebaren voor hen 
die in hun leven fouten hebben begaan, 
om de troost en de steun  
voor verdrietige en zieke mensen. 
  
Want zo was en is Hij, Jezus van Nazareth,  
licht en vrede in ons midden. 
Opdat zijn vlam in ons niet zou doven 
willen wij ons de Verrezen Jezus  
blijven herinneren in het delen  
van het gezegend brood. 
 
Wij bidden U, God,  
dat wij in Jezus’ naam licht  
mogen brengen  
overal waar wij gaan en staan, 
maar vooral daar waar  
de vrede is verstoord,  
de liefde geschaad en het licht gedoofd. 
 
Mogen wij met elkaar  
zo scheppend en verlossend bezig zijn.  
 
Onze Vader  
Zingen we, in verbondenheid met elkaar,  
tot God die Onze Vader is. 



Bidden om vrede  
“Ik wens jullie vrede!” 
Zo sprak Jezus ons toe in het evangelie. 
Geen goedkope of onderhandelde vrede, 
maar een diepe hartenwens van Hem  
die onschuldig is gestorven. 
Kijkend naar de wereld om ons heen,  
dichtbij en veraf, 
beseffen wij hoe kostbaar die vrede is. 
Laten wij daarvan werk maken. 
De vrede van de Heer zij met u. 
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe. 
 
En geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
Inleiding op de communie 
In de schaduw van zijn verhaal 
willen we doen wat Hij heeft gedaan: 
Brood delen en zo op zoek gaan naar zijn weg, 
want zo worden wij zijn lichaam.  
Zo werken wij aan vreugde ,  
vrijheid en vrede in Zijn naam. 

 
Communie 
 
 
 
 



 

Slotgebed 
Heer Jezus, 
Gij zijt midden onder ons gekomen. 
Door te luisteren naar uw woord 
en in het breken van het brood 
mochten wij U herkennen. 
Wij vragen U: 
geef dat wij U mogen blijven herkennen 
in het leven van alledag 
en dat wij van U getuigen  
door te zijn wie we zijn. 
Amen. 
 
Lied 

Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig Licht,  
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen  

Om even bij stil te staan 
 
Mijn Heer en mijn God, 
soms voel ik in mijn hart 
dat er in mezelf heel wat ongeloof leeft 
en dat ik vruchteloos op zoek ben 
naar bewijzen van uw bestaan. 
Wil me dan helpen 
opnieuw met heel mijn hart in U te geloven 
en aan U mijn vertrouwen te geven. 
Open mijn ogen om te zien 
hoe en waar Gij in mijn leven aanwezig komt. 
En geef me dan de durf 
om van dat geloof ook te getuigen 
en een mens van vreugde te worden. 
Erwin Roosen 

Zondag 19 april – 9.00 u 
Vormselviering in de kerk 
Let op: de viering van 10.30 u vervalt 
 
Woensdag 22 april – 20.00 u 
Kiemkrachtgesprek met Emmanuel Van Lierde 
Heilige Familiekerk, Hertenstraat, Sint-Niklaas 
Inkom: €5 


